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R1 – Rowwen hèze 
G 

 
Instrumentaal 

 
O ik heb m’n eigen leven, niemand om de schuld te geven. 
niemand om me heen die loopt te zeuren. 
Ik heb genoeg, niks te klagen, wat ik heb dê kan ik dragen, 
wat zou ik mi meer gaon lopen leuren. 
Ik zuuk m’nnen eigen weg, vol is vol, leeg is leeg, 
ik heb alles wat ik kan gebruiken; 
de jaren dê ik onder ben hou ik mezelf wel dur 't leven hin. 
 

Laot mij mar drinken wat ik drink 
laot ze mer praoten over mij. 
Laot ze mer zeggen dê ik stink 
dê gao vanzelf wel weer vurbij. 

 
 Instrumentaal 
 
Want ik ben vur niemand schouw, vur onweer nie en nie vur ouw 
ik doe m’n ding en verder laot mer weijen. 
Es-’k zin heb dan doej ik m’n werk, is-'t nodig gao ik naor de kerk 
es-'t echt nie anders kan dan gao ik beije. 
ik regel m’nnen eigen tijd, ik merk vanzelf wel hoe 't draait 
ik maak zelf wel uit waor ik aon dood ga 
de jaren dê ik onder ben hou ik mezelf wel dur 't leven hin. 
 

Refrein 
 
 Instrumentaal 
 
Ginne rooie cent um te betaolen, niks um op d’n hals te haolen, 
niks um te onthouwen of vergeten. 
Gin gezeik, gin probleem, of ik wat meer of minder neem, 
of wê zou ik vandaag nog moeten eten. 
Ik heb alles bij de hand, m’n eigen zon, m’n eigen land, 
m’nnen boom, m’n wolken en m’n sterren; 
de jaren dê ik onder ben hou ik mezelf wel dur 't leven hin. 
 

Refrein + Instrumentaal (3x) 
 


